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Geboren op 14-10-1898 te Massemen -Westrem
Overleden op 06-10-1981 te Smetlede
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Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

.].

TER HERINNERING AAN LEVEN
EN STERVEN VAN

DE HEER
August Clement DE MOOR

weduwnaar van Mevrouw

Germana PELSEMAEKER

geboren te Massemen-Westrem op 14 oktober
1898 en godvruchtig overleden te Smetlede op
6 oktober 1981, gesterkt door het Ziekensakrament.

. De Heer bemint die het onrecht haten,
zijn getrouwen is Hij nabij
en maakt uit alle nood hen wrij.
Hij redt hun ziel, waar niets meer kon baten.”

Heel geduldig en heel rustig sleet hij zijn oude
dag. Jaren resds was zijn gezondheid wankel
maar hij kloeg er niet over, hij aanvaardde, Zo-
als hij alles aanvaard had in het leven : het vroeg
overlijden van zijn echtgenote, het grootbrengen
van zijn jonge kinderen, het harde en lange werk
voor den brode,

Hij was tevreden met de kleine vreugden van het
leven en met de genegenheid en liefde van kin.
deren en kleinkinderen,

Hij had het eenvoudig geloof van de overtuigde
kristen : dat God met de mens begaan is, dat de

mens loon naar werken krijgt, dat na de dood de
eeuwigheid begint. Daarom was hij ook gerust
over de afloop van zijn leven, hij wist zich in
Gods hand en had met Hem kontakt door zijn
gebed.

Zijn plaats zal ledig blijven maar de gedachtenis
aan hem levendig, de woorden die hij sprak zul-
len we ons blijlvend herinneren, zijn daden blij-
ven ons bij. Dankbaar prijzen wij de Heer om
onze goede vader.

De families :
DE MOOR, PELSEMAEKER, D'HAUWE
en LIMPENS,

danken U voor de blijken van kristelljke
deelneming In hun rouw.

Uitg. J. De mll- . Smﬂl;i:li



