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" Een mensenleven duurt zeventig Jjaar
wof, als wij sterk zijn, tachtig. -
Het meeste dsarvan is moeite en verdriet
en opeens is het uit en vliegen wij heen.
uit psalm €0

+
Wij blijven bldden en danken

voor het leven van

EDUARD STAESSENS

Waduwnaar van Mevrouw
MARGARETA HUYBRECHT
geboren te Antwerpen op 3 april 1502

en godvruchtig overleden te Sinaal
op 7 oktober 1983
“Gesterkt door de H. Sakrementen der Zieken.

Fier op zijn werk, graag bi] vrlenden van het
kaartspel, gelukkig met ziin Margriet,
Craarna eenzaam zonder Margriet, het kaarlt
spel als een troast, en plich st voor zijn
hulp in de kerk.

Zo ging ziln leven wvoorbil. Een rook 7 Een
beeld, een herinnering ? Een hart dat blijf
“kloppen in Gods liefdevolle hand.

God, hemelse Vader,

Ward is nu bij U

Weg van dé zorgen en de vragen,

weg van da plin en het verdriet.

Bif U,

in Uw waarheid en leven

“in Uw [llefde en trouw.

Hedp ons dankbsar blijven

voor Zijn leven dat voorbi| ls,

Help ons geloven

in zijn teven voor altijd,

en dat door Jezus

die ons in de weg naar het wvolle leven

is voorgegaan.
Armern,

De families STAESSENS
HUYBRECHT
BOLLAERT
CAPPAERT.

Danken U voor de blijken van deeal-
neming hen betoond bij het over-
lijlden van hun dierbaar familielid.

Drukk. Sinte-Marie Aposielstr. 28 Sint:Niklaas




