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Dankbare herinnering aan

MEVROUW

EMMA DE MOOR
Weduwe van De Heer

Frans PUTCUYPS

Lid van het Wit-gele Kruis.
Lid van Ziekenzorg

geboren te Bellem op 7 februari 1898
en godvruchtig overleden te
Sint-Amandsberg, op 10 juli 1985.
Voorzien van het H. Sakrament der
ziekenzalving.

Laat tach mijn dood niet zwart omkransen
maar wit als het lied van vreugde zelf,

wit van vogels, van bloemen, die ik minde,
het wit waarin geluk zich weeft.

Hier past geen zwart,

ik was gelukkig,

ik heb met heel mijn hart geleefd.

Dan is het goed te mogen rusten

in de aarde die je mint.

Godelieve Moenssens

De familie DE SMET:

dankt U van harte voor de

vele blijken van deelneming,
betoond bij het afsterven

van de dierbare overledene.

Begrafenissen COUVREUR W. Gentbrugge



