Emma De Moor

Geboren op 04-01-1916 te Vlierzele
Overleden op 14-08-1990 te Vlierzele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Blijft bij mij, Heer, want de avond valt
en mijn levensdag loopt ten einde.

T

IN DANKBARE HERINNERING AAN
MEJUFFROUW
Emma DE MOOR

dochter van wijlen
Evarist en Sidonie DE MOOR - BRACKE,

geboren te Viierzele op 4 januari 1916
en er godvruchtig overieden
op 14 augustus 1990.

Geslerkl door de H. Sakramenlen der Zieken
en de Pauselijke zegen,

Lid van de Kristelijke Bond voor gepensio-
neerden en van de K.V.L.V.

De klokken hadden reeds bij val-avond hel
feest van Maria's Hemelvaart aangekondigd
- de parochianen opgeroepen haar feest
mee e vieren - toen onze geliefde zuster
genodigd werd het feest hier boven te vie-
ren.

Bij het hesngaan van Emma hebben we nog-
maais ervaren hoe broos en hoe verganke-
lijlk ons leven is. Wij hebben haar gekend
als onze levenslustige jongsle zuster, vol
enorgle, steeds opgeruimd, de frisse bloam
in ons gezin. Zij hield van mensen, onidekie
graag al reizende, Gods wondermooie
schepping, maar kaarten was de onispan-
ning. En..op enkele maanden tijd zagen

on e _haar wegkwijnen als sneeuw voor de

zon. En in haar lijden hebben we haar be-
wonderd : de manier waarop Zzij haar kwel-
lingen vol overgave verwerkte, was echt
grootmoedig. Bij hel ontvangen van het zie-
kensakrament - zo bewusl en vol overgave -
was het alsol haar gees! reeds tenvolle bij
de Heer was en bad : « Heer God, ik weel
dat mijn levensdag weldra ten einde loopt,
Ik wacht op uw komst. Breng mij dan thuis
in uw Vaderhuiss,

Moge zij nu haar leven onder ons is alge-
broken, opgenomen worden in Gods eeuwige
woning waar plaats is voor velen, zeker voor
hen die in Hem geloofden. Moge zij er sa-
men met vader en moader, zaliger, echt ge-
lukkig zijn.

Mijn goede zusters en familie, oprecht be-
dankt voor de zovele jaren die wij samen
hebben mogen beleven, er Zijn voor mekaar,
tot steun en geluk van mekaar. Bijzondere
dank voor uw owvergrote bezorgdheid en uw
liefdevolle nabijheid tijdens mijn ziek-zijn.

Moge God u in zijn liefde bewaren. Amen.

Valerie DE MOOR,

Madeleine DE MOOR,

Maria DE MOOR,

De families DE MOOR en BRACKE,

danken U voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.

Begraf. A. Bambusl - Vliierzele.
Oruk. De Moor-Landrieu, St.-L.-H.



