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Geboren op 29-10-1915 te Westrem
Overleden op 26-11-1988 te Gent
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Georges DE MOOR

echtgenoot van mevrouw

Maria DE GROOTE

geboren te Westrem op 29 oktober 1915 en
overleden in het Universitair Ziekenhuis te
Gent op 26 november 1988, gesterkt door
het sakrament van de zieken.

Vader is gestorven. Zo dikwijls horen wij deze
woorden uitspreken. Nooit treft het ons zo
diep dan wanneer het over onze eigen vader
at. Voor ons speelt zich de film van Zijn
even af : zijn leven met zijn vrouw voor wie
hij 20 goed zorgde ;: zijn leven met zijn kinde-
ren die hi] zo liefhad ;: zijn werkzaam Ileven
als metser waarin hij plichtbewust zijn op-
drachten wvervulde en buiten zijn werkuren
hee! veel mensen hielp. En dan die
laatste zes jaar : als zijn vrouw Maria, blind
n is. Alles hij voor haar gedaan
wat hij maar kon. n moest er voor
schoonbroer Gust nog altijd gezorgd worden...
Georges voelde 2o goed dat hij serieus ziek
aan 't worden was, en dat het wel slecht zou
aflopen... en wie rou er dan veor Maria Zor-
gen. De ren deden zoveel ze konden...
maar als hij er niet meer zou zijn. Hij deed
hem zoveel pijn. Het waren bittere tranen
die over zijn wangen liepen, en heel stilletjes
veegde hi| die tranen weg opdat zijn vrouwke
het niet zou horen. Ja,
een hele tijd aan 't voorbereiden op Zijn
dood.

Wij danken U, Heer God, voor deze goede
man die nu van ons is heengegaan vit deze
wereld. Wij denken U omdat hij zijn taak als
echtgenco! en vader ten volle heeft behartigd.
Wij danken U omdat hij steeds trouw e
week ter kerke giw oem U nieuwe moed en
kracht te wvragen. Wij bidden U, God, dat er
niets van dit mensenleven verloren zal gaan,
maar dat hetgeen hl! gedaan en gestreeld
heoft ten de zal san zijn dierba-
ren; dat al wat hem h-lli‘g was geéerbiedigd
mag worden ; dat hij in alles waarin hij groot
is geweest tot ons mag blijven spreken . en
dat wi] gevoelig worden voor de nieuwe Wijze
waarop hij ons van uit de hemel nabi] is.
Wij bidden U, dat hij mag voortleven in zijn
familieleden en vrienden, in allen die hem
dierbaar zijn.

Maria DE GROOTE, samen met de kinderen,
kleinkind en de ganse familie, DE MOOR,
DE GROOTE, DE JAEGER en

VAN DER STUYFT,

danken u voor de blijken van deelneming
in de rouw.
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