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Geboren op 24-10-1874 te Sinaai
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Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Waakt en bidt, want gij weet noch waar, noch
dag noch uur.

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger

MEVROUW

Felicitas Cordula STAESSENS
Lchigenote van Mijnheer Edward BOLLAERT
Lid van den Bond van "t H. Hart
geboren te Sinay, den 24 Oktoher 1574
overleden fe 56 Mariaburg op 18 Februari 1950

BEDIEND VAN DE H.H. SACRAMENTEN

Snellerdan de draad door den wever zijn mijne
dagen afgesneden. Gedenk, o Heer, dat mijn leven
slechts een adem is en dat mijne cogen de goederen
dezer aarde niet meer zullen zien.

Haar dood was gansch vreedzaam en zacht.
Zalig, immers, die in den Heer sterven, want hunne
goede werken volgen hen, {Apocalyps)

Miine zoo zeer beminde echtgenoot, mijne ge-
liefde kinderen en mijne bloedverwanten, gij
hebt mij immer uwe genegenheid en liefde be-
toond. Uwe liefdevolle zorgen hebben miin leven
alzoo licht gemaakt, Ik ben er U allen zeer
dankbaar om. Moge de Heer U vergelden wat ge
voor mij gedaan hebten blifft mij in uwe gebeden
indachtig.

Het eettwige licht verschijne haar, o Heer, in het
gezelschap uwer heiligenl want :f‘u'.j zijit goeder-
tieren. Geef haar de eeuwige rust, o Heer, en dat
het eeuwige licht voor haar verschijne.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (500d. afl.)
Jezus Barmhartigheid, geef haar de eeuwige rust.
R.I. P,

Mijnheer Edward BOLLAERT

De Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen ;

De familie STAESSENS :
De familie BOLLAERT ;

danken U hartelijk voor uwe deelname

in hunnen diepen rouw.
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