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BID VOOR DE ZIEL
van Minheer

HENRICUS DE MOOR

weduwnaar van Mevrouw

LEONIE-IRMA COLPAERT

geboren te Oordegom, de 8 mber 1879,

vmchr?& overleden, de 26 "mum 1960, ::‘-:lgt?l
door de loatste H.H. Sakramenten en de Aposto
lische Zegen.

Een lang leven is een geluk voor de
mens, die de deugd beoefent en de zonde
verfoeit, want dan is zijn leven een bron
van verdiensten.

Deze man was een rechtvaardige, die in
zijn leven gewerkt heeft voor vrouw en
kinderen en die God beminde. Moge God
hem dan ook genadig zijn en hem de woor-
den toespreken, die sprak : Komt

en mijns Vaders en neem bezit van
het dat God u van alle eeuwigheid
heeft bereid !!

Duurbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milie en gij vooral die mij in mijn langdu.-
rige ziekte hebt bijgestaan, ik dank u om de
genegenheid en de goede zorgen. Bidt om
de zaligheid van mijn ziel en verwacht van
mij dat ik voor u zal ten beste spreken bij
ons aller Vader opdat wij eens samen het
eeuwig geluk mogen genieten.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familie DE MOOR,

De familie COLPAERT.
De familice BOELAERT.,
De familie BATSELIER,

zeer getroffen om uw christelijke
deelneming betoond in hun diepe
rouw, maar vooral getroost door
de vurige gebeden voor de dier-
bare afgestorvene,

danken U van harte.

Druk. G. De Meyer, koster, Oordegem




