Honore Achiel De Moor

Geboren op 16-01-1901 te Laarne
Overleden op 09-01-1980 te Laarne
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WIL IN UW GEBED
HET AAMDENKEM BEWAREN VAN

DE HEER
HONORE ACHIEL DE MOOR

weduwnaar van Mevrouw
ANNA DE GEEST

geboren te Laarne op 16 januarl 1901
en aldaar overleden op 9 januari 1980,
gezalfd met de H. Olie ,,in extremis’".

Sterven is afstand doen wvan het aards be-
staan, maar is niet een breken met het leven.
Al wat men in zijn leven heeft opgebouwd en
al de liefdebanden die men heeft gekend,
daarvan hoopt men dat er ook na de dood
iets zal van overblijven. De mens geeft dus
de hoop niet op. In 't diepste van zijn hart
verlangt hij voort te bestaan, ook al is de
manier waarop dit gebeurt ons niet bekend.
Christus spreekt van een eeuwig leven in de
liefde van de Vader. Er is dus een ander
Leve:in, het hoe is ons in grote mate onbe-
end.

Wanneer wij nu onze dierbare Honoré ten
grave dragen dan zijn wij vervuld met ge-
voelens van dank om al het goede dat onze
dierbare overledene voor ons heeft gedaan
en meteen kennen wij een gevoel van hoop
dat God hem het eeuwige leven zal geven.
Want onze dierbare overledene heeft toch ge-
poogd het goede te doen naargelang zijn

mogelijkheden en inzichten. Zo mogen wij
zeggen dat hij vol goede wil was voor God,
zijn gezin en zijn medemensen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt
allen dank om de liefde en zorg die ik bij
u allen heb mogen ondervinden. Blijit allen
in die geest elkander helpen en weest allen
eveneens in liefde met moeder en met mij
verbonden. Moge God u hierbij helpen en
steunen, tot Hij ons eenmaal in zijn eeuwig-
heid weet te verenigen.

Dierbare familie en wvrienden, hebt allen
dank om uw jarenlange trouwe vriendschap.
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De families DE MOOR
DE GEEST
DAUWE
FIERS

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Begraf. De Schepper, Wetteren. tel. 69 13 09

Druk. De Moor-Lauwaert, Laarne



