Frederik Staessens

Geboren op 29-11-1975 te Sinaai

Overleden op 17-10-1958 te Sinaai
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

FREDERIK STAESSENS

weduwnaar van Mevrouw
Leonie Anné

geboren te Sinaai, de 29¢ november 1875, er
in de Heer ontslapen de 17¢ ckiober 1958,
gesterke door de HE, Sakramenten der stervenden

Waalkt, zeqrt de Zaligmaker, want de Foon van de
mensen komt als een dief in de nacht. Zelfs deze
die Hem reeds lang verwachten, worden nog ver-
rast.

Gelukkig dus en voorzichtig is de mens die wracht
zodanig te leven als hij wenst bevonden te worden
la Det uur van sterven,

Ziin leven ging voorbij in oprechten eenvoud.

De wereld met haar jjdelbeden zoche hij niet. Veel
heefe hij gewerk: om het dageliths brood. Zin kin-
deren zullen daarom hem altijd gedenken en uit
kinderliefde en dankbaarheid wor lafenis vano zijn
ziel bidden.

Beminde kinderen en kleinkinderen denk er aan
dat het leven vlug wvoorbij gaat en uw daden u
volgen. Maar ik was gereed om voor Q. L. Heer te
verschijnen, bidt nu voor mii, opdar we mekaar
allen eens weerzien. lk dank u om uw genegen-
neid en goede zorgen.

Zoet Hare van Maria, wees niijn zaligheid.

Zijn

kinderen, kleinkinderen en familie
danken U voor uw gebeden en

oprechte blijken van deelneming.

Inaikery Panwels, Sieaat,




