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MEVROUW

MARIA-CESARINA DE MOOR
weduwe van de heer PROSPER DE MOOR

geboren te Westrem op 16 november 1903 en
thuis overleden te Wetteren op 7 Jull 1981,
voorzien van de gebeden van de H. Kerk en de
Pauselijke Zegen,

Lid van K.B.G. Christus Koning.

Verrassend viug is het gegaan: het zich ter
ruste begeven werd een inslapen nasr de ecu-

wigheid toe. De soms pijnlijke en lange weq
naar het einde werd haar rd. Met pijn in
het hart maar met dankbaarheid om dit lange
leven leggen we ze nu In de vellige handen
van God... Er verdwijnt met haar een figuur op
de Boskant.

Cesarlne hield van het leven an van de mensen.
Met moed en veel opgeruimdheid pakte ze het
leven aan. Ze voolde zich thuis tussen de men-
sen en altijd had ze wel een antwoord klaar. Er
ecoens op uit trekken en wat ontspanning kruidden
haar leven. Ze kon echt genieten van de schone
en goede dingen van het leven. Toen de oude
dag zijn intrede deed kon ze rekenen op de hulp
van de kinderen die haar verzorgden rodat ze
tot de laatste minuut kon « thuis » blijven In de
famillekring. De laatste tijJd kwam er meer en
meer sieet en werd het leven ook woor haar
lastiger. Tot haar zal de Heer nu zeggen : « Steek
over naor de andére oaver =,

Mijn kinderen. dank voor uw Inzet en uw zorg
voor mij. Zo hebt ge getoond wat echte liefde
is. Van harte dank en tot weerziens.

Kleinkinderen, achterkleinkinderen en familiele-
den, dank voor uw genegenhald en moge da
Heer het u lonen.

Buren, vrlenden én kennissen vaeartwel en bidt
voor mij.

0. L. Vrouwke van de Rozenkrans bid voor mij.

De families De Moor, De Moor, Sergeant en
Van Der Heyden,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verbaere



