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Heer, geef hem de eeuwige rust.

.i.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Maurice DE MOOR

echtgencot van Mevrouw

Laurette ROTTIERS

geboren te Bavegem op 20 februari 1931 en er

schielijk overleden op 21 december 1983, gesterkt
door de gebeden van de H, Kerk,

Het leven van de mens is broos en kwetsbaar.

Lijden en dood zijn het ondoorgrondelijk mysterie

van het menselijk bestaan.

God geeft het leven aan alle mensen en hij
neeamt het ook terug. soms onverwachts in om-
standigheden welke wij niet kunnen doorgronden.
Jezus heeft door zijn dood en verrijzenis aan
alle menselijk lijden een zin en betekenis gege-
ven. Door zijn verrijzenis heeft de Heer aan al-
len die in Hem geloven eeuwig leven beloofd.

Wij bidden voor deze man, die zo plots is weg-
gerukt uit de vriendschap en de genegenheid
van zijn dierbaren. Moge de Heer hem genadig
zijn na de vele zorgen van dit aards bestaan.

Dierbare echtgenote, kinderen, broeders en fami.
lie ik dank uw voor uw liefde en bezorgdheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families :

DE MOOR - ROTTIERS - DE CORTE -
SMEKENS,

danken U voor de blijken van kristelljke
deelneming in hun rouw.
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Dru.k. De Brauwer Van Audenaerde, Bavegem.



