Remy De Moor

Geboren op 19-10-1901 te Westrem
Overleden op 04-12-1974 te Gent
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wTen Paradijze begeleiden U de Engelen”
(Lit. der doden)

.I.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

REMY DE MOOR

echtgenocot van Mevrouw
MARIA DE MOOR

geboren te Westrem op 19 oktcber 1901
en zacht in de Heer ontslapen te Gent in het
Akademisch Ziekenhuis op 4 december 1974,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken,

Lid van de Koninklijke Harmonie St-Martinus
en van de Bond der gepensioneesrden.

Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid

verrijst in onvergankelijkheid,

wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte

verrijst in heerlijkheid en kracht

Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,

een geestelijk lichaam wverrijst.

20 is het met de opstanding der doden.

De Heer vraagt niet van ons dat wij grote
heldendaden verrichten, maar dat wij stil
en ongedwongen alles voor mekaar doen...
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Vaders leuze was ,doe wel en zie niet
m L

Dierbare echtgenote, door de droefheid
die zich van ons meester maakt omdat wij
afscheid moeten nemen van mekaar, toch
moeten wij de Heer danken omdat we 20
lang mochten samen blijven... Ja wij geloven
zelfs dat de scheiding slechts tijdelijk is...
Onze liefde voor mekaar sterft niet.

Dierbare kinderen en kleinkinderen : ook
v dank ik naast moeder, voor uw genegen-
heid, zorgt ervoor dat moeder zich niet een-
zaam voelt...

Beste familieleden, en vrienden van onze

Bond, uw sympathie heeft me deugd gedaan...
vergeet me niet in uw vrome gebeden !

De families DE MOOR, DE MOOR, DE FRENNE
en COLPAERT

danken U voor de blijken van
medeleven en gebeden.

Uirg. G. De M:Ii;r. kﬂmr.t}ordngm:




