Maria Melania Staessens

Geboren op 26-01-1856 te Overmere
Overleden op 04-11-1913 te Laarne

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Bid voor de ziel van

MARIA MELANIA STAESSENS
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| FRANCISCUS DE GRAEVE
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["geboren le Overmeire, dea 26 Januari 1856 en god-
| Vruchlig overleden le Laerae den 4 November, 1913, |
| verslerkt door de laalste HH. Sacramenten. - '
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Ylﬂelheid is heteen lang le'iff:n te hélrachlm;-ﬁz,ﬁﬁ{:ﬁ}!ﬂ

- Wij moetende dood aanzien als het einde onzer
kwellingen, als het begin van een waarachtig leven,
S de wederkeering in ons ware vaderland, den in-
gang ende bezitling van ons eeuwig geluk. (AP
T ; : H, Bern,.

Vaarlwel geliefde kinderen, ik bedank u vbor -uwe -

Zzorgen voor uwe ware kinderlijke liefde: bidt den
‘Heer voor niijne ziel opdat ik zoo ganw mogelijl¢ bij -

Hem weze enik voor u tenmr beste moge spreken in
alwachling vam er u eens weder te zien. ke

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw,
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- heid is het ons te hechien aan hel goed dal als de |
| wind voorbij snelt, en dat le verwaarloozen waar ."-7"1.1:%"’-5,5.
| 2€ eeuwige vreugde aan vastis.  Thomas a Kemp |

drukk. Ww- Viiebergh, -L,ﬁéihe '







