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t
Opdmst gi] in uw biddende gedachtenis
moogt bewaren
DE HEER
Achiel Huylebroeck
Hij was echtgenoot van
Mevrouw EMILIE D'HAUWE

Hij was geboren te Wanzele, op 13 jenuarl 1804
en overleed, bediend met de H H. Sakramenten
in het AZ. te Gent, op 11 november 1983,

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden.

Zijn echtgenote met al zijn dierbaren,

danken U voor hot medevoslen en made-
bidden in Kristus Jezus.

www, Indeken.be

In de Heer Jerus vertrouwen wij dat gij in al het
goede rult blijven volharden, (1l Tass 111 5)

i

in de stille hoop de Heer te mogen danken,
gelijk zijn echtgenote, om zijn tachtig jaren, Is
deze devote man nog onvoorzien naar de Heer
van alla leven teruggekeerd. Hij werd géroepen
an hij is gegaan. Dat was de voltooling maar ook
de bekroning van zijn sards bestaan. De Heer
immers heeft hi] niet vergeten want het was
hem een vreugde de rondagseucharistie te kun-
nen bijwonen. Vandaar uilt ging 2ijn vriendschap
naar de zijnen en al zijn kennissen. Met de fiets
trok hij er regelmatig op uit om allen te ont-
moeten. Zo was hi] gearne thuis in stille dienst
maar ook eens van huis om zijn vriendenkring
niet te verwaarlozen,

Da ontmoeting met de vele gepensioneerden was
een opwekking voor hem, die hi] in dank waar-
deerde. Onverwacht nog, gelijk zovele dingen,
werd deze man gevat en In korte dagen legde
hi] zijn pardse leven neer. Zo krijgen wi] sllen
van het leven zelf weer de les : laven s op-
gaan.

Dierbare echtgenote en al de mijnen, om dit
samenzijn in ons kort bestaan scheid |k van U
in dankbaarheid. Mocht gi] allen verenigd blijven
in de liefde van Kristus en van elkaor |
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