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De mens dic in lijjden en sterven zich overgeeft
aan de H. Wil Gods, zal in vrede rusten,

'I'
TER ZALIGER GEDACHTENIS

Wan

Emile Huylebroeck

echtgencot van
Maria Schoeters

geboren te Smetlede, - de 2| Eeptember 1896 en
aldaar overleden de 24 ober 1953,

Yersterkt door de H. H. ngramenxen.

Het sacrificie dat Gij ons vraagt, o Heer, is
pijnlijk ; maar wij onderwerpen ons aan Ua
Wil

Hij heeft stilaan zijn einde zien aankomen en
er zich toe bereid; gelukkig de mens die de dood
-gestadig voor ogen heeft en zo leeft als hij bij de
dood wenst bevonden te worden; die in lijden
en sterven zich overgeeft aan de wil Gods, ont-
slaapt in vrede. (H. Alf.)

‘Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartiz,
rechlzinnig, vriendelijk en gedienstig karakter
maakten hem bij allen bemind.

Van mijne kindsheid af heb ik mij, o Maria, aan
U toegewijd en U als mijne Moeder verkozen,
Help mij in mijne laatste stonden want Gij zijt
de sleutel des Hemels. (H. Ephr.)

Beminde Echtgenote en dierbare Kinderen,
hebt dank voor al uw zorgen waardoor gij mijn
lijden hebt verzacht: onderwerpen wij ons aan
Gods schikkingen hoe bedroevend zij ook voor-
komen omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint.
Stort op mijn graf geen nutteloze tranen, maar
dat uw gebeden en goede werken mij vergezel-

len voor de troon van God waar wij malkander
sullan wnrders sm







