Emma Huylebroeck

Geboren op 10-02-1929 te Oordegem
Overleden op 13-05-1974 te Gent
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Na een leven van volle overgave nam de Heer
haar in zijn vreugde op.

.]-

BID WOOR DE ZIEL
VAN MEVEOUW

Emma HUYLEBROECK

echtgenote van de Heer
Serafien André IMPENS

geboren te Oordegem op 10 februari 1929 en god-

vruchtig overleden te Gent, St. Vincentiuskliniek

op 13 mei 1974, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Te vroeg, helaas, voor ons is zij gestorven, voor
haar man, voor haar kinderen, voor haar ouders,
voor iedereen die wist hoe goed zij was.
Moeder was de zon in huis, de ziel van het
gezin. Haar natuurlijke vriendelijkheid, haar
moederlijke bezorgdheid waren opvallend.

Het leven is hard geweest voor haat.

Reeds vroeg werd haar moederliefde op de proef
gesteld door de plotse dood van een flinke jon-
gen,

En dan kwam daar verraderlijk de ziekte, de
langzame genadeloze afbraak. Het viel haar
zwaar dit te verwerken omwille van haar ge-
gezin, maar ze heeft haar best gedaan om de
teleurgang van haar gezondheid te aanvaarden
en de bitterheid van haar levenseinde moedig
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te doorstaan. Haar vroom geloof en gebed wa-
ren haar daarbij een waarachtige steun.
Moeder, wij zijn fier op u en zelfs gelukkig in
ons verdriet, omdat gij zoveel voor ons zijt ge-
weest.

Moge dit beeld van u altijd in ons hart bewaard
blijven en moge de dankbare herinnering aan u
ons helpen om ook moedig te zijn en ons te
wijden aan elkaars geluk,

Vaarwel moeder en blijf vanuit de hemel over
ons waken. Wij blijven verder voor u bidden.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor haar en
ook voor omns.

De families :

HUYLEBROECK, IMPENS, BEECKMAN en
VAN WESEMAEL,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.
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