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Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

Dit zij een aandenken en een uitnodiging
tot gebed voor

MEVROUW
Georgette HUYLEBROECK

geboren te Lede op 18 augustus 1933
en godvruchtig overleden te Aalst,
in de O.-L.-Vr.-Kliniek,
op zaterdag 24 februarl 1974.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Veel te vroeg In de ogen van de mensen is
de dierbare overledene man de genegenheid
van haar geliefden ontrukt. Gelukkig hebben
wij, gelovigen, de zekerheid dat de dood
een overgang is naar een beter leven, het
esuwig leven bi] de Heer,

De dierbare overledene was een moeder,
bezorgd en bekommerd om het welzijn van
haar kinderen; dat was haar ganse leven,
daarvoor heeft zij hard gewerkt en is zij
steeds, spijis de zorgen en lasten van elke
dag, met de glimlach door het leven gegaan.
Moed en uithoudingsvermogen vraagt zulk een
leven, vooral wanneer een langdurige ziekte
het lichaam ondermijnd.

Het leven kan soms hard en onverbiddelijk
zijn en daarom is het goed dat wij ste
de werkelijkheid voor ogen houden : niemand
is geboren om hier te blijven, maar slechts
om in deze korte levensjaren een hemels
geluk op te bouwen. Wie het zo beschouwt,
kan de zorgen, het lijden en de dood over-
winnen en gelukkig zijn.

Dierbare kinderen, mijn heengaan doet U

ijn dat weet ik want wij hielden zo van me-
Enar. Ik dank U voor de genegenheid en de
liefdevolle zorgen die ik van % allen mocht
ontvangen. Leeft gelukkig en gedenkt mij
steeds in uw gebeden,
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Beste ouders, niets was U te vesl om mij te
helpen in de moeilijke dagen van mijn leven;
hoe kan ik U nog bedanken voor alles wat U
met zo veel liefde voor mij en voor de mijnen
hebt gedaan. Zoekt nu verder de kracht en
dﬁc steun in het gebed en de llefde wvoor
elkaar.

Mijn beste zuster en broer, familieleden en
vrienden, om uw medeleven an uw blijk van
sympatie dank ik U allen van harte. Samen
ontmoeten wij eens elkaar in die onverwoest-
bare vreugde van de Heer.

0. L. Vrouw van Smarten, bid voor haar.

De Heer en Mevrouw

Pierre VAN DE WIELE-HEYSE,
Jongeheer Lucien HEYSE en verloofde
Martine VAN DE WIELE,

Juffrouw Micole HEYSE, haar kinderen;
De Heer en Mevrouw Jozef HUYLEBROECK-
VAN WESEMAEL, haar ouders;

De families HUYLEBROECK en
VAN WESEMAEL,

betuigen U hun oprechte dank wvoor
de blijken van deelneming.

Lede, 28 februari 1974.
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