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«Cedenk o mens

Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

Joseph HUYLEBROECK

echtgenoot van Mevrouw

MEERT ZOE

geboren te Erembodegem de 268 December 1908

en godvruchtig overleden te Aaist de 23 Februari

1850. Versterkt door de laatste HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen

Lid van den Kerkraad
Voorzitter van den Bond van het H. Hart.

Onze Heer en Vader, deze zware slag heefl ons
diep getroffen. Alleen Gij. die weet hoe diep en
hoe teer hij werd bemind, Gij alleen ook weet
hoe schrijnend in ons de pijn schreidt van dit af-
scheid. Maar voor U, die de measter zijt van le-
ven en dood, buigen wij. Wi aanvaarden Uw wil,
wetend dat Gij nooit slaat zonder te zalven. Zie
onze tranen en aanvadard ze als gebeden.

Hij was een goed kristen mens, die in eenvoud
en goedheid door 't leven is gegaan ; een van die
zachtmoedigen, die met de stilte van hun glim-
lach zoveel goedmaken rondom hen, en die in 't
licht hunner ogen de zuiverheid dragen van hun
ziel: die hebben iets van de schoonheid der bloe-
men, maar, helaas cok hun korte duur. (L.D.P.)

Mijn teergeliefde echtgenote, de pijn van dit
heengaan is wel het zwaarste dat ik U ooit heb
aangedaan. Wees moedig, God zal uw troost en
sterkie ziin. Hij verlaat de zijnen niet. Hij zal U hel-
pen. Teergeliefde kinderen, gij zult mij nooit ver-
geten in uw dagelijkse gebeden. Bewandelt voort
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