Octavie Juliette Huylebroeck

Geboren op 21-10-1913 te Oordegem
Overleden op 04-02-1963 te Smetlede
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

T e R L T TR e T e

Gel
wiw, indeken.

Wie zal der wezen moeder wezen,
wie zal ze zoenen, wie kastijn,

wie onder duizend uitgelezen

wie als een moeder geren zien. G.G.

..I.

Gedenk in uwe gebeden de ziel

van Mevrouw

JULIETTE HUYLEBROECK

echtgenote van Mijnheer

JOZEF DE CLERCQ,

geboren te Qordegem, 21 oktober 1913 en god-
vruchtig overleden te Smetlede de 4 februari 1963,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

"Ten Paradijze geleiden U Gods engelen bij de
de martelaren” zo zingt de Kerk bij haar nitvaart,
en 00k 20 voelde het elkeen aan die haar kende.

In de volle bloei van haar leven, vol kracht en
levenslust, vol werkzaamheid en zorgen werd zij
ineens aan haar geliefden ontrukt, in haar grootse
en edele taak als echtgenote en moeder, bracht ze
alles ten offer.... haar leven.

Goede moeders staan vooraan in de rij der
meest verdienstelijke burgers van Gods rijk, van
Land en Volk. Goede moeders bouwen het rijk
van vrede op: hun eigen gezin is een klein rijz
van vrede : een hemelhuis. En het iz moeders
grootste levenstaak haar kinderen op te voeden
ook voor de hemel.

Duurbare echtgenoot, ik weet het omwille van
ons kinderen zoude ge alles willen afstaan om mij
te behouden, maar God vraagt U dit zware offer,
blijf Hem trouw ondanks alles, want Hij alleen
weet waarom. Onpderwerp U aan Zijn raadsbe-
sluiten. Gedenk mij in uw gebed zo blijven wij
immer één.

B%fdﬂ: kinderen, itk heb uw al wat geeflijk is
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gegeven, mijn zorgen dag en nacht, mijn liefde,
mijn leven. Bidt veel voor uw moeder, weest de
steun en de troost van uw vader. Te vroeg moet
ik van U scheiden, maar 't is Gods Wil

Duurbare familie, heb dank om uw lefde, maar
laat die liefde tot mij voortleven in uw gebed, ter-
wijl ook mijn liefde tot u niet sterft.

Maria, Middelares aller genaden ik beb betrou-
wen op L.

De familie HUYLEBROECEK,
De familie DE GLERCQ,
De familie LIYTTENDAELE,
De familie MEULEMAN,

danken U voor de troostvolle deelneming
in hun rouw en gebeden woor de ziele-
rust van hun dierbare overledene.

Uitg. J. De Vuyst. Dtuk. P. De Brauwer.



