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Geloofd zij Jezus-Christus Amen.
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BID ¥OOR DE ZIEL

van

Leander Huylebroeck
weduwenaar van

MATHILDE BUYS

geboren te Hofstade den 25 November 1830 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 18 Juli 1917,
Hij was lid van de Canfrerie van het H. Hert.

Hooge jaren zijn ecn cerekroon wanneer zij op den
weg der rechtvaardigheid gevondan worden. (Prov).

I-{l]—:-.':&r;'- 1‘¢Lia.._bi.;u._1.';il..:1:. vin Fl;—:ri:; el man vol van
celool, eznvoudiyg en vijand van alle geveinsdheid.

Als de rechtvecrdige ste ft hij gerust. Zijne dood
1s immers het einde van el tegenwoordig ¢n het
begin van een beter leven.

Hoe zoet is het te sterven nazene bestendige gods-
vrucht gekoesterd te hebben voor het Harte vao Hem
die gns oordeelen moet !

Beminde kinderen blijft mijne lessen en mijne
voorbeelden getrouw. De christene godsdienst was
mijn troost cn mijne sterkte inal de zwarigheden
van mijnr lange levensbaan, en vooral mijne zocte
hoopin het stervensuur. Troost u en blijft mij in-
dachtig in uwe gebeden, 1k waak opu allen tol dat
gij met mij weder vereenigd zijl in de¢ ceuwige
vreugde,

Bermhertige Jexus,geef zijac ziel de ecuwige rust

De Udvaart en DBegraving zal plaals heblen
Vvijdag a0 Juii 917, om 8 1/2 wren. De nanmis
Zalerdag om 6 172 ure, in de kerk van Hofstade.

Hofstade, C. De Keghel,






