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700 wij naar Christus voorbeeld verduldig lijden,
zullen wij ook zeas vecheerlijkt worden.
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Louise HUYLEBROECK

echtgenoote van
Hector Van Hauwermeiren
geboren te Vordegem den 27 September 1911 en aldaar

godvruchtig overleden den 4 Juli 1947.
Versterkt door de H.H Sacramenten der stervenden

D: beste bereiding tot de dood is cen volkomen on-
derwerping aan Gods H. Wil.

O dood | Waarom zou ik LI vreezen, daar gij voor
miji de ingang zijt tot het eeuwig leven.

Overtuigde kristene, eenvoudig. rechtvaardig, god-
veeezend en van alle kwaad verwijdert, wandelde zij in
al de geboden des Heeren. Ook zal hare gedachtenis
in zegening blijven bij al degenen die haar gekend heb-
ben.

Hetgeen zij betrachtte aanschouwt zij nu; hetgeen
zij verhoopte bezit zij nu.en met Maria die ze op aar-
de zoo zeer beminde, is zii nu voor altijd vereenigd in
den Hemel. : ;

Duurbare echtgenoot. zoon en moeder zoo diep om
mii bekommerd: hebt hartelijken dank ; dag en nacht
omringdet gii mij met uwe teedere zorgen, de goede
God uit wiens liefde gij hebr gehandeld, zal zelf u rij-
kelifk vergoeden.

Beminde familie en vrienden hebt dank voor de ge-
negenheid die gij mij altiid betoond hebt, ons scheiden
is maar voor een tijd. voor een christen issterven over-
gaan tot het eeuwig leven.

Zoet Hart van Jezus wees mii genadig. -

lezus Maria en Jozef, dat mijne ziel met U in vrede
Tuste. i)
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