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Geboren op 31-12-1906 te Wanzele
Overleden op 12-11-1971 te Gent
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«Toen het avond geworden was, zei Jezus
tot zijn leerlingen : Last ons oversteken naar
de andere oevers, Marec.
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BID VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Malvina HUYLEBROECK

weduwe van de heer
Petrus, Benediktus D'HAESE

echtgenote van de heer
Johannes KUPPENS

geboren te Wanzele, 31 december 1908, en
godvruchtig overleden te Gent,
12 november 1971, gesterkt door de
H.H. Sakramentien der zieken.

't Was onverwacht, moeder, het droava
nieuws van uw heengaan. Wij bulgen voor Gods
ondoorgrondelijke razdshesluiten, die o heeft
geroepen naar het eeuwig leven.

Gij waart zo goed wvoor ons en wvoor vader.
Wij zijn u dankbaar wvoor alles wat gz samen
met vader voor ons waart en gedaan hebt.

Wij hebben u gekend en gevolgd in de strijd
van het aardse bestaan. Derze terugblik doet in
ons nu nog meer onze liefde voor u en voor
vader groeien. Moge het eeuwig leven bij de
Heer u de beloning zijn voor al uw zorgen en
kommer,

Dierbare echtgenoot, |k ben Iinderdaad on-
verwacht naar het eeuwig leven overgegaan,
maar het was niet onvoorbereid. We hebban
toch samen elke dag besloten met een gebed
.;tjot ons aller Vader. Dank voor uw trouwe lief-
E'

Lieve kinderen en klginkinderen, dank wvoor
uw kinderlijke genegenheid en uw liefdevolle
attentigs. Betuig nu dezelfde goedheid tegen-
over vader. Dit is. saman met uw gebed, de
schoonsie herinnering aan mij.

Geachtz familie, vrienden en geburen, wil
mij nog een kristelijke nagedachtenis betonen
door een vroom gebed.

Da heer Johannes KUPPENS,

De heer en mevrouw

Louls D'HAESE-D'HERDE en kinderen,
De heer en mevrouw

Danie! D'HAESE-D'HAESE en kinderen,
De heer en mevrouw

Arthur GOEMAMN-KUPPENS en kinderen,

De heer en mevrouw
Marcel DE GENDT-KUPPENS,

De families HUYLEBROECK, ROELANDT,
D'HAESE, KUPPENS en JOOS

danken U woor uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming.
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