Oscar Huylebroeck

Geboren op 30-09-1904 te Oordegem
Overleden op 05-06-1989 te Aalst
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Al wie in Mij gelooft, zal leven !

.i.

Wij blijven ons herinneren het leven en sterven van
DE HEER

Oscar HUYLEBROECK

echtgenoot van Mevrouw

Maria BEECKMAN

Geboren te Cordegem op 30 september 1904 en
godvruchtig overleden te Aalst op 5 juni 1989,
gesterkt door het Ziekensakrament.

Ridder in de Orde Leopold Il met palm
Ridder in de Troonorde
Ridder in de Leopoldsorde
Officler in de Kroonorde
Herinneringsmedaille van de oorlog 40-45 met
twee gekruiste sabels en kruls in rood email
Lid van de Groep der Belgische Qorlogsgeampu-
teerden op het '' Slagveld Gekwetst "'
Lid van de Koninklijke Harmonie St.-Martinus.

""Wie ziin taak als mens vervulde in dit leven, hem
zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven."

Lang heeft zijn gevecht met de dood geduurd,
zijn sterk gestel stelde zich te weer zoals hij
altijd elke zwakte had overwonnen, maar tenslot-
te moet een mens zich geven, eenmaal zijn onze
krachten ten einde.

Hij was nochtans een man met wilskracht. Toen
hij vit de ocorlog kwam, biina wonderlijk gered,
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maar nog slechts met één arm, zette hij zich
niet bij de pakken neer, maar hervatte zijn werk
voor vrouw en kind, Waar een ander twee armen
nodig had wist hij het met één te doen, hij was
een man die met een stoere wil zijn handicap
had overwonnen.

Hij was de Heer dankbaar om zijn behoud, om
zijn rustige oude dag, om zijn zestigjarig jubi-
leum dat hij mocht vieren. Het te vroeg ontvalien
van zijn dochter vormde de schaduw van zijn
geluk.

Hij wist dat in een leven vreugde en verdriet
soms dicht bijeen lagen en mocht gelukkiglijk
lang genieten van de genegenheid van echtgenote,
schoonzoon en kleinkinderen.

Zijn heengaan laat een leegte, we wennen moei-
lifk aan zijn afwezigheid maar we sterken onsg
aan het woord van de Heer : ' Wie in Mij ge-
looft, zal leven !

De families :

HUYLEBROECK, BEECKMAN,
VAN DER STUYFT en BOGAERT

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk. De Brauwer - ODordegem



