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Geboren op 08-12-1895 te Wanzele
Overleden op 20-02-1986 te Wetteren
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«Wie in Mij gelooft zal eeuwig levens.

1.

BID VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Rosalie HUYLEBROECK

weduwe van de heer
MAURICE VAN ZWOL

geboren te Wanzele op 8 december 1895 en
gondvruchtig overleden in het 0.C.M.W.-Zieken-
huis te Wetteren op 20 februari 1986,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Erelid van de H. Hartbond.

De dierbare overledene heeft de kans d
lang te mogen leven; daarvoor was zij O.-L.-
Heer dankbaar.

Ze wilde niemand tot last zijn en tevreden
bleef ze in haar huis, waar alles haar herin-
nerde aan de gelukkige jaren in gezelschap
van echtgenoot en kinderen, Daar vonden de
kinderen de echie thuis, bij moeder, die zij
de beste zorgen gaven.

In die stille uren van haar eenzaamheid was
haar grootste troost te bidden tot de Heer,
ze wist zich in Zijn handen en was gereed
om voor Hem te verschijnen om rekenschap
te geven van haar leven, want onze daden
volgen ons in de eeuwigheid.

Met fierheid mocht ze terugblikken op een
leven van arbeid, zorg en bekommernis voor
haar gezin, tot welzijn van echtgenoot en
kinderen.
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Nu dit vruchtbaar leven befindigd is zal zij
reeds de eeuwige beloning ontvangen heb-
ben : het geluk van de hemel.

Haar kinderen en kleinkinderen verliezen een
«thuis» waar een goede moeder voor hen da-
gelijks bad en bekommerd bleef over hen.
De herinnering aan haar .zal voor hen ‘een
troost zijn. In dankbare wederliefde zullen
ze bidden wvoor haar zielerust, samen met
alle familicleden.

Dat zij .ruste in vrede.

De families Huylebroeck, Van Zwol,
Baetens en Middernacht,

danken u oprecht voor de blijken
van deelneming in hum rouw.

Begr. Rouwcentrum Galle - Hoogstr. 6, Lede
Drukkerij «Het Reklaamblad», Lede.



