Alfons Robert Huylebrouck

Geboren op 05-01-2010 te Nieuwerkerken
Overleden op 04-07-1943 te Nieuwerkerken
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In het leéven vereenigd, werden zij in den dood niet gescheiden.
Gij hebt ons gercepen, o Heer. hier zijn we.

+ ZALIG AANDENKEN -+
aan Miinheer

ALFONS HUYLEBROUCK

geboren te Mieuwerkerken den 5 Januari 1910
EN ZIJNE ECHTGENOOTE MEVROUW

CELESTA DE SCHUTTER

geboren te Mieuwerkerken den 16 Juli 1911 en er in een
smartelijk bombardement overleden den 4 Juli 1943,

leden wvan verschillende godvruchrige genootschappen.

Bij zulk verlies. kan 't geloof alleen vertroosting bremgen.
Liefde en vrede. maakten ait huwelijk zoo innig blij en geluk-
kig. Warme kinderliefde en kristelijke plichtsvervulling. in het
vormen van dit huisgezin dat bloeiend schoom zou worden,
zachtheid en werkzaamheio, terwijl de 2o0n van hun "huwelijks-
geluk nog op volle hoogte moest komen, waren als zoovele
zonnestralen die het geluk over dit jeugdig gezin verspreidden.

Naar gewoonte ziin ze met de kinderkens ter ruste gegaan,
na't bidden van 't avondgebed ; en in diem tragischen nacht
slaat de wreede dood, .. . en treft ons allen tot in 't diepste
der ziel. O Heer. Gii hebt de droomen afgesneden van die
schoone zielen, uw trouwe dienaren hebt Gij zwaar beproefd
onze harten bloeden van de geslagen wonden en toch is ons
kristelik antwoord : Heer, Gii hebt ze geroepen en ze zijn tot
U gegaan, —her sublieme offer brengend van hun jeugdig leven,
—Uw wil, o Heer geschieae, gezegend zij Uw Naam in
eeuwigheid.

Teergeliefde kinderkens, wij ziin van u heengegaan, terwiil
onze warme liefde en teedervolle zorgen. u zoo novdig waren ;
doch bij God. hierboven in den Hemel zullen vader en moeder
altlid over u waken en u beminnen, bewaart die lieve beeltenis
van uwe duurbare ouders diep in uwe harten en dikwijls zult
ge er voor bidden.

Geliefde ouders, zusters, schoonbroeders en familie, het
scheiden valt ons zwaar, doch troost u. onze liefde verlaat u
mooit, tot wederziens inden Hemel, bidt wveel voor onz in de
H. Mis en H. Communie gij vooral duurbare zusters in de
stilte van uw klooster.

H. Hart van Jesus, wij betrouwen op U.
www.indeken be ;

Mejuffer Rosa HUYLEBROUCK,

Mejuffer Anpic HUYLEBROUCK,

Mijnheer en Mevrouw Jan HUYLEBROUCK-DE
BOECK,

Eerwaarde Zuster Marie-Madeleine in 't klooster
der Zusters van het H. Hart van Maria. in de
wereld Mejuffer Camiila HUYLEBROUCK,

Mejuffer Germaine HUYLEBROUCK.

Eerwaarde Zuster Barbara der Gasthuiszusters,
Boom. in de wereld Mejuffer Florentine DE
SCHUTTER,

Minheer en Mevrouw Jo:ef DE JAEGHER-DE
SCHUTTER;

Mijoheer ea Mevrouw Albert GANZEMAN-DE
SCHUTTER,

De familiten HUYLEBROUCK, DE BOECK, DE
SCHUTTER ea CAUDRON,

BEDANKEN,

André De Rvck. Nieuwerkecken, (Post)



