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Dankbare gedachtenis aan Mevrouw

Alida-Amandina Huylenbroeck
: echigenote van de

Heer Omer VAN HAUWERMEIREN

Geboren te Hofstade op 20 augustus 1909 en
podvruchtig overleden in de O.-L.-Yrouwklinick
te Aalst op 21 maart 1971.

Gesterkt door het Sakrament der Zieken en de
Pausclijke Zegen.

Lid van de Bond van het H, Hart en van
verscheidene godvruchtige genootschappen.
Lid van de Kath. Landelijke Viouwenvereniging.

Van deze overledene kunnen wij getuigen dat
zij echt en tenvolle moeder was - een moeder
met esn warm, begrijpend en meevoelend harc,
Haar leven was immers €én en al zorg. Zonder
zich ooit rust te gunnen stond zij werkzaam
en offervaardig ten dienste van haar man en
kinderen. Met goedheid ¢n genegenheid, met
liefdevolle toewijding. met zachtheid en veduld,
maakte zij van haar huis een hemelhuis vol
geluk. Vooral haar kinderen waren haar voor-
naamste bekommernis. Zij wilde dat zij zouden
lukken in het leven. Door haar eigen voorbeeld
wees zij hen daartoe de weg.

Voor haar medemensen was zij vriendelijk in
de omgang en steeds tot dienst bercid. Een
bijzondere voorkeur had zij voor de kinderen,
die zij blij maakte met haar attenties,

Heer, wij danken U dat Gij ons zo'n moeder
gegeven hebt. Maak ze voor eeuwig gelukkip
by U.

Dierbare echtgenoot, wij waren gelukkig met
elkaar. Daarom valt mijn wroegtijdig afscheid
zwaat, juist nu wij pas konden genieten van

onze rust, Zoeck echter steun bij God. Samen

met Hem blijf ik u bijstaan. Verder betuig ik
1 mijn oprechte dank voor uw begrijpend
meeleven, voor uw hulp en uw steun tijdens
mijn ziekte. Laatl onze liefde aver de dood heen
voortleven in ons wederzijds gebed.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook 1 dank
ik voor de hartelijke wederliefde, die ik van u
mocht ondervinden, voor uw trouwe vriendschap
en aanhankelijkheid. Laat mij voortleven in uw
hart enin uw gedachten, bijzonder in uw gebed,
Weest de steun van vader, die ik aan uw
zorgen nu  toeverttouw. Blijft eensgezind in
onderlinge verstandhouding.

Goede familieleden en vrienden, God zegene
en beware u allen. Bidt voor mij.

Troostvol waren voor ons de blijken van deel-
neming en gebed voor onze dierbare overledene.

Hiervoor danken U wan harte :
De Heer Omer VAN HAUWERMEIREN, kinderen
cn kKleinkinderen,

De families HUYLENBROECK, VAN HAUWER-
MEIREN, VAN SINAY en DAELMAN,

Begraf. Camiel Van Caekenberghe, Hoogstraat.
Druk. Jos. De Cock, Terbekenstraat 36
tel. 23898,



