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De vrede van de natuur
bewaart mifn laafste wens .
wees begrijpend voar elkaar,

Dankbare herinnering

aan

Jan Huylenbroeck

echigenooct van
Cesarine Keymaulen

Geboren te Gijzegem op 4 juni 1904
en godvruchtig overleden te Hofstade
op 2 juli 1997
gesterkt door de ziekenzalving

Dank voor uw gebed
De families Huylenbroeck - Keymeulen - Van
Hauwemeiren - Van Den Hauwe

Vader, je bent van ons heengegaan.

Je vroeg al een tijdje om de reis te mogen
aanvatten; je was trouwens tevreden over de
vele jaren die je mocht beleven.

Blijkbaar was je uit het taaiere hout gesneden.
Hout was ook de materie die je van jongsaf
hebt leren bewerken, earst bij je com, later zelf-
standig. Met zorgzame hand gaf je het hout
vorm en legde je er iets in van jezelf,

Samen met moeder heb je hard gewerkt voor
je gezin. Wij kregen alle kansen dank zij de
ons gegeven opvoeding.

Later, wanneer je aan rusten mocht denken,
kwam een vroegere hobby op de voorgrond :
gaan vissen werd je grote ontspanning.

Je vergat echter niet moeder hij te staan wan-
neer ze niet meer zo goed te been was. De
dag kwam, dat hulp voor beiden nodig was. In
familiekring mogen blijven was je wens. In de
nabijheid van je gezin kon je afscheid nemen.
Wij ziin dankbaar omdat het goed was.

Begraf.: Roels - Rombaut - druk brabe wichalen



