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Geboren op 15-02-1906 te Gijzegem
Overleden op 16-11-1981 te Aalst
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Liefde dragen en liefde geven,
dat alleen heeft zin in 't leven.

.|.

Dankbare herinnering aan
Mevrouw
Regina HUYLENBROECK
echtgenote van

de Heer Camille KEYMEULEN

geboren te Gijzegem op 15 [ebruari 1906

en godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouw
Kliniek te Aalst op 16 november 1981,

gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Open je oren om te horen,

open je hart voor alleman.

Handen heb je om te geven

van je eigen overvlped,

en een hart om te vergeven

wat een ander jou misdoet.

Schouders heb je om te dragen

zorg en pijn van alleman,

en een hart om te aanvaarden

wat een ander beter kan.

Ogen heb je om te zoeken

naar wat mensen nog ontbreekt,

en een hart om uit te Zeggen

wat een ander moed inspreekt.

Voeten heb je om te lopen

naar een mens die eenzaam is,

en een hart om waar te maken

dat geen mens een eiland is.

Uw gebed was een steun voor de overledene
en uw deelneming een ware troost,
Daarvoor danken U :

De Heer Camille KEYMEULEN,

De Heer en Mevrouw Gaspar KEYMEULEN-
(ROELS Esthert)- LAUREYS Agnes, kinderen en
kleinkind,

De Heer Alfons KEYMEULEN,

Mevrouw Jean GRYSOLLE({)-KEYMEULEN
Jacqueline en kinderen,

De Heer en Mevrouw Roger CLAESSENS-
KEYMEULEM Lydie en kinderen,
De families HUYLENBROECK, KEYMEULEN,
VAN HAUWERMEIREN en
VAN HAUWERMEIREN.

Begraf. Camiel Van Caekenberghe, Hofstade,
Druk. Huis De Cock, Dorp 3. Hofstade.




