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VWenen wij nlet amdat 2} ons ontnomen werd
maar danken wi God dat Hy ons haar tot moeder
heeft gegeven.

-’- BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Constantia HEYVAERT

Weduwe van

Mijnheer Jozef-Toussaan PISANE

Geboren te Baasrode, de 5 Mel 1869 en overleden
te St-Gillis Deadermonde 19 Mei 1953, gesterkt door
al de genademiddelen onzer Moeder de H.Kerk,

Lid der Confrerie van O.L.Vr.. de H. Barbara

en andere godvruchtige genootschappen.
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Gisteren nog in ons midden, vandaag werd ze ons
door de onwverbiddelijke dood ontrukt.. doch de
duurbare overledene was voorbereid om voor de
Ecuwige Rechter te verschijnen.

Met grote verduldigheid heeft zij haar lijden door-

staan, hopende dat haar lijden met liefde haar het
eeuwig geluk zal geven.

De dierbare overledene was een voorbeeldige vrouw,
¢en goede moeder en bovenal een vrome christin,
In wel en wee stelde z¢ haar vertrouwen op de Heer.
Haar kinderen varmden het middelpunt van haar
leven. Daarom zullen wij met eerbied en licfde haar
nagedachtenis in ere houden, en zijn-er vast van

overtuigd dat God hear een ecawige beloning heelt
voorbereid.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ik kan U
niet genoeg bedanken voor uw grote wederliefde die
@ii vooral door uw tedere zorgen tijdens mijn zickte
hebit betoond. Vergeet het voorbeeld nict dat ik U
gaf. steunt elkaar en bidt voor mij. Gij bijzoader
mijn kinderen, die U gewijd hebt aan de dienst des

Heren, gedenkt mij in uw vurige gebeden, Vaartwel,
in den hemel vinden we elkaar weder.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U

Heer. geef haar de ecuwige rust:  dat het cenwig
Licht haar verschijne. Amen,
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Voor uwe deelneming in onze rouw en
uw gebeden voor de zielerust van
onze dierbare overledene

danken U wvan harte

De Familien PISANE
HEYVAERT.



