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Hier ben ik. 2end mij...

1.

VROOM AANDENKEN AAN
ZUSTER APOLLINARIA

Emerence HEYVAERT
van de Zusters Franciskanessen van Gent-Crombeen.
Zi] werd geboren te Lebbeke op 29 december 1899,
sprak haar geloften wit op 2 januari 1925,
was missionsris In Argentina van 1937 tot 1973,
overleed te Knosselare op 11 februerl 1985,

Jesaja 6.8,

Zij werd geboren in een diep christelijk gezin,
vier kinderen van de tien, twee jongens en twee
meisjes, gingen nasr het kiooster. Na een werk-
zame jeugd tehuis wilde ook 2ij zich san de Heer
geven. Haar vormingsjaren voltooid, was zij een
tiidje kleuterleidster, maar weldra ging de droom
van haar jeugd in verwulling. ZIi] mocht naar de
missie¢ gaan. Voor haar was .missie” gezonden
zijn, een geestelijke opdracht. De Kerk van Chrls-
tus planten, verstavigen en uitbrelden. De stoffe-
lijke middelen waren gering, men beleefde er de
armoede. franciskaans en evangelisch met een
liefde zonder grenzen. Het werden zesendertig |sren
van apostolische inzet en rwaar werk, ook licha-
melijk. In de arme missiec van toen was alle werk
haar welkom. Eerst als onderwijzeres en opvoed-
ster, later in huis of tuin van welke sard ook. zo-
wel bij onderhoud of herstel, zij kon het allemaal
aan en deed het met kennis en toewljding. mel
bezieling, want het was voor haar Heer.
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Toen het niet meer ging kwam zi] terug, zicke-
lijk. Zij kwam op rust maar dat is het noolt ge-
weest. Met haar sterke wilskracht was 2i] altijd
bezig: zi] moest nog dit doen... of dat maken...
voor de missies. Ginder had zij vele vrienden ach-
tergelaten met wie zij in briefwisseling bleef. Zij
bleef missionaris door haar wark maar mesr nog
door haar gebod en offer. Vroom als 2] was,
zonder uiterlijk vertoon, maar echt, welgemeend
en direct uit het hart.

Het einde naderde, maar 2i] was voorbercid en
verwachtte haar Heer. Op het feest van O.L.Vrouw
van Lourdes mocht zij binnengaan in de eeuwige
vreugde en het loon ontvangen voor haar zwoe-
gen in de wijngaard van de Heer.
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