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Het is een heilig en zalig gedacht voor de overlede-
nen te bidden. (Matth. XII)
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

FRANS HEYVAERT

weduwenaar wvan

MARIA-LEONTINA MOORTGAT.

Geboren te Denderbelle den 29 Juni 1881 en aldaar
godvruchtig overleden den 30 September 1945, ver-
sterkt door de HH. Sakramenten.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij
helpen kon : maar de Heer kwam mij ter hulp op het
bed mijner smarten en Hij sprak: Wees getrouw tot
den dood toe en ik zal u de kroon des levens geven.

. Apoc. 11, 10

Gelukkig de mensch die niet volgens den raad der
goddeloozen wandelt... maar zijn vreugde in de wet
des Heeren vindt... Hij is als een boom, geplant bij een
stroom, die op zijn tijd zijn vruchten geeft. Ps.I, 1.2

Zijne handelingen waren oprecht en eerlijk: werk-
en eerzaam was zijn levenswijze. Door allen bemind,
zal zijn gedachtenis in zegen blijven.

God laat de kwellingen en de smarten van het tegen-
woordige leven toe om, door onze verduldigheid, den
prijs te kennen van het toekomende.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel. Ik
verlaat een aarde van ellende voor een rijk van eeuwi-
gen vrede. Troost u dus in den Heer, eens zullen wij
elkander wederzien hiernamaals. Hebt dank voor uw
liefdevolle zorgen en toewijding; weest mij voortaan
gedachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. a.
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