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staan proberen iets te

«lk ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven. (Jo. 11,25)

T

WIL BIDDEND GEDENKEN
de ziel van de heer

LIVINUS HEYVAERT

echigenoot van
Mevrouw Maria Germana WINDEY
geboren te Lebbeke op 3 september 1903
en godvruchtig overleden
te Dendermonde op 31 maart 1974,
gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

Heer,
door een zickte was onze dier-
bare ov

ne reeds geruime tijd uit
dcu?iiidv?é::ﬂbeidweggqm&n.
Moge hij na sardse beproeving Uw
belofte ervaren dat Gij in de dood ge-
trouw zijt.
il heel en al bewondering voor de
wij zijn en voor
moed waarmee deze man zijn leed en
pijn hecft gedragen. Zij die getuigen ge-
weest zijn van de aftakeling van zijn be-
begr%jpenvanhet

wiww.indeken be

_:

mysterie van het lijden. Leer ons gelovig
kijken naar Uw Kruis.

Heer,

wij bidden U voor hen die door dit ster-
ven getroffen worden. Moge zijn heen-
gaan de onderlinge familieband verster-
ken.,

Heer,

Gij alleen kent allen die door hun geloof
en hun daden de Uwen zijn, geef aan
onze dierbare overledene de ecuwige
rust en vrede.

O.L.Vrouw van Lebbeke, Troosteres
der bedrukten, bid voor ons.

De families HEYVAERT,
WINDEY,
COPPENS,
danken voor uw gewaardeerde
blijken van deelneming.

Drukkerl] Pisane, Lebbeke.




