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Dankbaar gedenken wij
onze lieve moeder

Esther HEYNDRICKX

echtgenote van
Theo VAN DE VOORDE

geboren te Denderbelle op 12 maart
1895 en naar de Vader weergekeerd
te Herent op 19 mei 1984,

begeleid door het Sakrament voor de
Zieken,

God onze Vader,

Met ontroering en eerbied gedenken wij moe-
der die van ons heenging.

Mu zij ons verlaten heeft, beseffen we nog
beter hoe rijkgevuld en intens haar leven was,
hoe krachiig haar natuur, hoe taai en vitaal
haar wil.

Heel haar bestaan was zorgende aanwezig-
heid, aandachtige nabijheid, ondernemende in-
zet voor allen die het leven met haar mochten
delen.

In tijden van beproeving was zij de sterke
vrouw, die standhield en voortdeed, die recht.
op bleef staan bij onrecht en scheiding van
haar geliefden; die alles alleen beredderde,
meoedig, mild en levenwekkend.

Zij mag in alle opzichten smoeder van het
leven» genoemd worden, Het mysterie van ge-
boorte en groei heeft ze zo vaak meegemaakt,
en het wekte in haar een ontstuitbare drang
naar leven scheppen, leven behoeden; in men-
sen, dieren, planten en bloemen.

Heel speciaal mocht ‘Papa' in zijn ziekzijn
genieten wvan haar onultputtelijke zorg en
attenties.

Kinderen en kleinkinderen, kennissen en vrien-
den hadden een plaats in haar hart en werden
cpgenomen in het werk van haar handen.

Haar grote kracht was het geloof in God, en
haar wertrouwwen in Maria, uitgedrukt in jaren-
lange zorg voor de grot in Herent. Zij mocht
naar de hemel op een zaterdag in mei.

Nu moeder is heengegaan blijft ons haar lich-
tend voorbeeld en zoveel herinneringen in alles
wat groeit en bloeit.

God onze Vader, wij danken u omdat wij
haar zo lang in ons midden mochten houden
en om de genade die zij blijvend betekent
in ons leven.

OmM UW MEELEVEN EM GEBED DANKT U
OPRECHT
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