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Geboren op 13-06-1864 te Meulebeke

Overleden op 01-01-1927 te Sint-Jans-Molenbeek
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Geboren te Meulebeke den 13 Juni 1864
en godvruchtig overleden te §' Jans Molenbeck
den 17 Januari 1927,
versterkt door de HH. Sacramenien der stervenden.

Zij was lid van al de
godvruchtige genootschappen te Meulebeke.

i.

Een heilig en zalig gedacht is het voor de over-
ledenen te bidden. '

Het gedacht van hare genegenheid en hare zor- ,
gen voor haar ech oot en familie zal steeds in e
dankbare :ebauﬁ blijven. Zij was minzaam van =
omgang en goedhartig en gaf gaarne aan nood-
lijdenden.

God bezocht haar met een tijd van ziekte en
zuchtigheid ; zij leed verduldig hare pijnen in
vereeniging met Jesus, die voor ons op het kruis
is gestorven. o

Gelukkig die leeft en sterft onder Maria’s be-
scherming, H. ALPH.

Zij beminde rechtzinnig de Moeder Gods en het
was op Maria dat zij naast God al hare hoop
stelde, gedenkende dat hij gelukkig is, die leeft en
sterft onder Maria's hoede. Haar rozenkrans ver-

liet haar niet in van ziekte. O Maria, die ik
geheel mijn leven bemind en gediend heb, bid nu
voor mij. " H. Bonav,

Bloedverwanten en Vrienden, wilt mij indachtig: |
blijven in uwe gebeden.
H. Hart van Jesus, (k betrouw op U}
(300 dagen aflaat.)
Mijn Jesus, barmhartigheid! (/0d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!
(30 dagen aflaal.)
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