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Geloofd zij Jesus-Christus.

TER ZALIGER 1 GEDACHTENIS

van Miinheer

Franciscus-Xaverius PIETERS

echigenoot van Mevrouw
Marie-Joanna CARLIER
geboren te Uitbergen den 4 Maart 1858 en zachties

ontslapen in den Heer te Idegem den 3 Oogst 1633,
Versterkt door de Sacramenten onzer Moeder

de H. Kerk.
Lid van den Bond van 't H. Hart

Stil en nederig heeft hij geleefd. Niet de
wereld met zijn genoegens mocht zijn hart
bekoren, maar den Heer met allen eenvoud
des harten te dienen, was zijn grootste vol-
doening.

Hij was van het getal dier ware oprechte
kristenen, die God en ziijn Kerk beminnen.
den weg van vrede en gerechtigheid bewan
delen en standvastig goed doen, zonder ijde-
le pracht noch menschelijk opzicht.

Heer, Gij hebt ons zoo een uitgelezen vader
gegeven tot ons geluk, thans neemt Gij hem
terug, wij onderwerpen ons en geven hem U
met liefde en dank weder, maar met een diep
bedroefd en weemoedig hart.

Beminde kinderen en kleinkinderen, mijn
vreugd en mijn kroon, volhardt in de vrees
des Heeren.

Zoet hart van Jesus, wees mijn zaligheid.

R. L P






