Frans Pieters

Geboren op 07-02-1928 te Wichelen
Overleden op 23-10-1995 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Wanneer je dit prentje ter hand neemt,
denk dan dankend en biddend aan

de heer

Frans PIETERS

Zoaon van wijlen

Seraphin en Mathilde
Pieters - Maesschalck

Geboren te Wichelen op 7 februar) 1928
en er overleden op 23 oktober 1995

gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families Pieters en Massschalck
danken U voor de blijken van deelneming
In de rouw en gebed.

"Eens komt de grote zomer" dat is het lied dat we gaan
zingenmet Allerheiligen. Die grote zomeris voor Frans
vervroegd aangevangen.

Zevenenzestigjaar en nu reeds opgenomen bij dé Va-
der en dé Zoon en dé Goede Geest en alle heiligen.
Herfst en winter zijn nu eeuwigdurend zomer gewor-
den. Frans is gans zijn leven jonkman gebleven.

De Paepestraat waszijn geboortegrond; eerst het ouder-
lijke huisje met winkel en dan het huis op de hoek. Bij
het verlies van moeder en vader kwam hij alleen te
staan, het grote verdriet goddank bij Angéle en Elie,
zijn goede buren vond hij thuishave vooral in nood.
Een pintje drinken brengt niet altijd de oplossing;
mensen om je heen kunnen echt een steun zijn. Vooral
het laatste jaar van ernstig ziek zijn. Angéle was dan
vooral de zorgzame moeder om de harde pijn draaglij-
ker te maken. Het alleen zijn milderen en het langzaam
sterven verzachten.

De ziekenzalving heeft hem geholpen om de overgang
te maken van aarde naar hemel.

Frans was een specialist in het maken van trappen, de
laatste trede van zijn levenswerk is gelegd; de hoogste
verdieping is bereikt.

De timmerman timmert nu aan eeuwig samenzijn op
de grote werf hierboven

Begr. Roels-Rombaut - druk brabo Wichelen



http://www.indeken.be/







