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Een stllle man, een rijk gemoed,
hi] lachte naar het leven,

Nu is allez en voorgoed

slechts herinnering gebleven.

t

Met een diep geloof In de verrijzenis en het
eeuwlg leven blijven wi] In ons gebed gedenken

DE HEER

Karel Aelterman
echtgencot van RACHEL BERANTEGEM

Geboren te Wetteren, op 19 maart 1914 en
onverwachts overleden te Schellebelle, op
9 augqustus 1988, voorzien van het H. Oliesel in
extremis en de Pauselijke Zegen.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden
van het Werkmanshuis.
Lid van ziekenzorg.

Vader wasz een gelovig kristen mens, die In rus-
tige overgave zijn leven in Gods hand heeft ge-
legd. Hij stelde zijn betrouwen op de Heer.

Met dit levensinzicht bezield heeft hij heel zijn
leven trouw in dienst van de Heer gesteld. Een
echt overtulgd kristen die zljn sterkte en levens-
kracht vond in de wekelijkse eucharlstie, die hij,
zolang hun gezondheid het toeliet, samen met
zijn wvrouw trouw bijwoonde. Een kristen-zijn
zonder complimenten maar echt en oprecht ge-
meend,

Een harde werker: met de natuur vergroeid
werkte hi] met hart en ziel op het land. Hi] be-
leefde nog vreugde aan zljn werk.

Toen dan de welverdiende rust kwam, heeft hij
met liefde en bezorgdheid zijn vrouw opgepast.
Hij leefde voor het geluk van zijn vrouw en kin-
deren en was trots op zijn kleinkinderen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat heel de
familie hem met dankbare genegenheid omring-
de als blijk van kinderlijke trouw.

Een half jaar geleden nam hij zijn intrek bij één
van zijn zoons. Hij heeft er samen met zijn
vrouw enkele gelukkige maanden mogen beleven.

Lieve vader en grootvader, wij kenden uw ziekte
en toch kwam het afscheld zo plots, zeker voor
moeder, die er heel stil van geworden is.

Wij blijven u dankbaar gedenken in ons gebed
en in onze zondagsmis, zoals u ons hebt woor-
geleefd, tot wij elkaar wederzien bij de Heer.

De families Aelterman, Brantegem, De Gussem
en Bontinck,

danken U om uw gebed en medeleven.

Begr. Cl. Van Bever, 65 2008 - Druk Verbaere



