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Het is een heilzame gedachte voor do
overledenen te bidden.

¥ BID VOOR DE ZIELERUST VAN 1
De heer

MARCEL PIETERS

Zoon van wijlen de heer en mevrouw

SERAFIEN en MATHILDE MAESSCHALCK

Geboren te Wichelen, op 30 november 1825
en godvruchtig overleden te Slijdinge, op
13 april 1967, gesterit door de H. Sakramens-
ton der zieken en de Fauselijke Zegen,

Uit de diepten roep Lk tot U, o Heer, Heer
luister naar mijn klagen !

Laat uw oren zich neigen naar de stem
van mijn smeken.

Als Gij de zonden blijft gedenken Heer,
Heer wie 2al dan staande blijven ?

Masr bij U is vergeving van zonde, opdat
men vol eerbiad U disne.

Ik stel mijn boop op de Heer, meer dan
wachters naar de dageraad.

Want de Heer iz barmhartig, en bij Hem
is overvicedige verlossing.

Hij zal Israél veriossen van al zijn onge-
rechtigheden, Als Gij op onze boosheden
acht blijft slaan, Heer wis zal dan sizande
blijven. (De Profundis)

Dierbare broeders en naastbestaanden,
weest mijn ziel indachtig in uwe gebeden.

GEBED :

Wij vragen U Heer, moge het gebed van
ons die tot U smeken, do zisl van uw die-
naar ten voordele zijn : wil hem van alle
gonden bevrijden en deelachtig maken aan
uw verlossing. Die als God leeft en heerst
in alle penwen, Amen.

H. Hart van Jezus, weea mijune saligheid.
Min Jezus barmhartigheid.
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De familidgn FPIETERS en
MAESSCHALCE

DANKEN U van harte wvoor uw blij«
ken van genegenheid en kristelijke
deeloeming hen betoond in hun diepe
rouw.

Drukk. De Nil, Wichelen,



