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Zalig de doden die in de Heer sterven.
Van nu af aan, zegt de Geest,
mogen zij rusten van de mositen van hun
arbeid,
want hun werken vergezellen hen.

(Uit de Openbaring van Johannes)

Gedenk in uw gebeden de ziel
van de Heer

OSCAR PIETERS

echtgenocot van Mevrouw
Godelieve NIEUWLANDT
Geboren te Meldert op 28 maart 1936

en er in de vrede van de Heer ont-
slapen op 1 januari 1971.

Lid van de H. Hartbond en andere
godvruchtige genootschappen.

«Een zalig en gelukkig nieuw jaar-. De wens
die we deze dagen te pas en te onpas horen.
Voor U, Oscar, geen wens meer maar de
mooie werkelijkheid. Want van dit aardse
leven, getekend door ziekte en pijn, zijt gij
0 tapt naar een eeuwig leven van heil,
geluk en vreugde.
Voor ons die achterblijven is uw plotse heen-
gm hard en onbegrijpelijk. Voor mensen
ie niet geloven zou het ondraaglijk zijn en
leiden wanhoop. Wij echter geloven dat
ﬂii gelukkig leeft, daarom hebben wi] nog
oop in deze grote droefheid, daarom ook is
onze liefde voor mekaar nu steviger dan ooit
tevoren, Uw heengaan houdt toch een les in
voor ons allemaal : «Wees waakzaam want ge
:“tt niet op welk uur de dienaar van de Heer
omt.»
Liefste vrouwke en liefste kleine Chantal, veel
te w moest ik afscheid nemen wvan u
beiden. Zoek nu een steun bij mekaar. Dank u
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voor al uw goede zﬂr?an. ik vergeet u niet
bij de Heer, want in het gebed zijn we steeds
dicht bij mekaar
Beste vader en beste moeder, mijn kruis was
ook het uwe. Dank u voor de zovele zorgen:
alles hebt gij gedaan om mij mijn gezondheid
terug te geven. De wil van God was anders.
Onderwerpt u aan die wil en hlrllft verder
zorgen voor wie ik zo node achterliel.
Beste broers, familieleden en vrienden, besle
werkmakkers, dank voor uw medeleven gedu-
rende de vele jaren van mijn ziekte. Blijf mij
ken in uw gebed.

nze Lieve Vrouw, enkele maanden m ben
ik nog bij U ﬁemﬂ in Lourdes, Gij
nu over mijn huisgezin

Voor uw gebeden,
voor uw kristelijke deelneming

danken U van harte

de families PIETERS, NIEUWLANDT,
ROGGEMAN en DE NEEF.

uitg. p. beck - meldert



