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Onze werken volgen ons, ze zijn als een z1ad
voor de ecuwigheid, (H. Bernardus)
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voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
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Gelukkig de mensch die in zijn leven trache te
zijn gelijk hij in de uur van zijn dood verlang: te
wesen. (Nav, Christi.)

De wet der waarheld was in haren mond en gee-
ne ongerechtigheid werd op hare lippen gevonden,
in vrede en rechtvaardigheid heeft zij gewandeld,
bemind van God en van de menschen.

Zij verwachtte den dood met gerustheid, verze-
kerd zijnde dat sterven voor de rechtvaardigen het
einde 1s der ellenden en de lagang tot het eeuwig
geluk.

O Maria mijne hemelsche Moeder, op U stel ik
miin betrouwen; in deze hoop heb ik geleefd, in de-
ze hoop ben ik gestorven. (ti. Alphonsus)

Vaartwel, beminde Kinderen, bewandelt steeds
den weg der deugd opdat Gij, als trouwe christenen
gelee’d hebhende, gerust en betrouwvol het hooifd
zoudt mogen neerleggen. Ik verlaat u om bij Jezus
het loon mijner werken en sorgen te gaan ontvan-
gen, daar hoop ik u allen eens terug te zien.







