Achiel Smekens

Geboren op 30-10-1914 te Overmere
Overleden op 17-02-1975 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Genomen uit de mensen
Aangesteld voor de mensen (Hebr. 4.5)
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Eerwaarde Heer

Achiel SMEKENS
Priester gewijd hcq.:l op 18 augustus 1940,

13 juli 1969 Pastoor te chelen.

Geboren te Overmere
oktober 1914 en godvruchtig overleden
Wichelen op 17 februarl 1975, versterkt door
da H.H. Sakramenten.
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« Bekleed u als Gods geliefde uitverkorenen
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld. Verdraag elkander en ver-
geef elkander als de een tegen de ander een
grief heeft ». (Kolossenzen 3 12)

Deze Paulustekst guft ons een duidelijk beeld
van de schoonheld en de grote verdienste van
dit vroom priesterleven.

Milde goedheid, ongekunstelde eenvoud en een
nooit aflatende opgeruimdheid waren Iimmers
de schone sieraden van zijn leven en bepaal-
den de stimulans van zijn grote werkkracht.
Vanuit de warmte van zijn mild priesterhart
weigerde hij te blijven stilstaan bi] de fouten
van de mensen maar had hij slechts open oog
voor hun de kanten en eigenschappen. Nooit
ing hi] de problemen uit de altijd nam
ij zijn varnntwo-ardoll]kluid Eljn Inspraak
of zijn beslissing was lltl}d Ingngavan door
een juist inzicht gepaard aan een ondertoon







