Francois Smekens

Geboren op 07-02-1943 te Hamme
Overleden op 08-12-2003 te Hamme

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenken aan
DE HEER
Francois SMEKENS
Echtgenoot van Mevrouw Rita DE COCK

Geboren te llamme op 7 februari 1942
en overleden in hmselijke knng op 8 december 2003,

gesterkt door de H. Sacramenten der zicken.

Bestuurshd van de Gilde van het H. Kruis.

De families Smekens, De Ceck, Verganwen en De Witte
danken U voor uw gebed, steun en medeleven,

Pa, we hudden dit moment verwacht, moar dat je onsz xo
vipg zou verliten, neg, it hadden wij nooit gedacht

Je hebt je zickte met veel moed gedragen. Je sierkic in jo
gelool melpen jou door die bange nachien heen. Wie kan
ons zeggen wal voor pijn jij hebr geleden, wat veor angst jij
hebt doorstoan

Altipd stond i) voor iemand klaar, werken was jouw leven
Thuiz herinnerd alles aar jou, veel heeft jouw handen
gevaakt, echr, 25 waren van goud.

We zullen jo missen. pa, on zcker ons ma. Dag en nacla
stond zij voor jou kiaar. Zij heeft mee met jou geleden maar
beell het met al haer hefile sedsan,

Je kleinkinderen waren jouw cogappels, met spiyt in je hat,
nam jij afscheid van hen. De meoic herinneringen aan jou
zullen wij voor hen warm houden zodat ook zij, jou, nict
viug zullen vergeten

Je steid 15 gestreden, je tipd 1s om. Haal nu maar opeelucht
adem en geel je over aan Onze-Lieve-Heer.

Bedanki pa, voor al die mome tagen.
kostel
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