Herman Smekens

Geboren op 01-09-1930 te Lede

Overleden op 02-03-1998 te Aalst
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T voel now i peije end
et laatste dradken van nw handen.
Daarin lag nog wat leven
carin lag reeds de dood
Daarin log af de Hefde
sedert feren mij gegeven,
die gij, cn éne drukking nu,
voor cenwig in nnj sloor,
£ Tilkens)

.I.

Liefdeveol aandenken aan

DE HEER

Herman SMEKENS

cchtgenoot van mevrouw Julienne DE WILDE

ochoren te Lede op | september 1930 en
sodvruchtig overleden op 2 maart 1998 in het
Aalsters-Stedelijk-Ziekenhuis,
aesterkt door de sacramenten der zieken.

Lid van verschillende godvruchtige
en andere genootschappen.

Namis op donderdag 26 maart 1998 om 19 uur.

Herman.

Je leven was één zorg voor ons gezin. Je was een
gelovige echigenoot en vader, zoals bijna iedere za-
terdag legde je die weg af naar de kerk. Wie had ooit
verwacht dat het jouw laatste keer zou zijn. dat je op
die donkere avond van 13 december, zo onverwacht
zou gegrepen worden, nog voor je in de kerk was.
Lang heb je gevochten om bij ons te mogen blijven.
Wij hebben getracht om nog zoveel mozelijk bij jou
te zijn. Nu moeten we afscheid nemen, diepbedrocfd
maar dankbaar voor wal je voor ons betekende ne-
men we jou blijvend mee in onze gedachten.

Pa, wij zijn dankbaar voor al het mooie dat je ons
gegeven hebt. Jouw eenvoud en goedheid vergeten
we nooit.

Liefste pepe, iedere dag, elk uur maakte je tijd voor
ons. Je kon zo genieten van onze kapoenenstreken.
Pepe, je was zo gewoon, dank je wel, we zullen je
heel erg missen.

De lamilies SMEKENS, DE WILDE
ANNAERT en SCHIETTECAT
danken u voor uw medeleven en uw aanwezigheid.

Begr. Die Ras Lede - Azlst el 055 7 ROOR 08



