Magdalena Constantia Smekens

Geboren op 19-02-1910 te Mere

Overleden op 05-06-1982 te Aalst
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Leven is waven

en sterven is, zijn geweven stuk leven.
agan God teruggeven.

B!D VOOR DE ZIELERUST
Van mevrouw

Magdalena, Constantia
SMEKENS

weduwe van de heer
Richardus, Amandus DROESSAERT

geboren te Mere cp 19 fabruzri 1910 én
godvruchtip overleden in de O.-L.-Vrouwkliniek
te Aalst ap 5§ juli 1942,
gesterkt door de H. Sakramenten der zleken.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen,

Moeder,

het heengaan van ona vader heeft de voor
blje meanden veel en diep leed op uw schou-
ders gelegd,

Een stil gedragen verdrist waarin zelfs wij,
je kindaren, je niet <onden helpen, heeft uw
levenskrachten doen afnemen en stilagn de
weg bereid om uw taak hier op aarde te vol-
eindigen.

We zullen je 20 missen moe, maar uw beeid
blijft in ons hart gegrift. Dank voor alles wat
Je voor ons hebt gedaan.

Moge de Heer er je honderdvoudig voor belo-
nen.

Lieve Vrouwke van Lede, draag onze lieve moe-
der in Uw armen naar de Heer.

winw indekén be

Frans en Godelieve DROESSAERT-DROESSAERT.

Jozef en Adrienne DROESSAERT-DURIEUX
en kinderen,

Georges en Liliane VAN HAUWERMEIREN-
DROESSAERT en kinderen,

Antaire en Christiane HERSSENS-DROESSAERT
en kinderen,

Karel Hainz en Pauta HUCHT-DROESSAERT
en kinderen,

Paul en Lutgarde DROESSAERT-VERHOEVEN,

De tamilies SMEKENS, DROESSAERT,
MAESSCHALCK en DE VULDER,

danken U oprecht voor de blijken
van dealnpeming in hun rouw.

Begr. Galle - Hoogstraat, lede tel 70.37.28



