Maurice Smekens

Geboren op 14-04-1952 te Wetteren
Overleden op 05-11-2012 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

T De dagen kunnen grijs
en zelfs heel donker zijn.
We kijken te veel

naar wat ons tegengaat,
naar de teleurstellingen

Dankbare herinnering aan

g heex die onze verwachtingen doorkruisen
. en naar wat niet heeft mogen zijn.
MRH?‘ICE? S’H’IE]CEHS Te weinig zien we
wat we zomaar krijgen:
echtgenoot van mevrouw Karina Bacyens de gave van het leven,
de trouw van vrienden
Geboren te Wetteren op 14 april 1952 en overleden die ons niet in de steek laten
in het ASZ te Aalst op 3 november 2012, en met wie we
de uitdagingen van het leven
— aandurven.

Te weinig zien we
wat we zelf mogen geven:

De tamilies de aandacht voor anderen

SMEKENS, BAEYENS, IMPENS en VAN DE VIJVER die ons laat ervarer:

danken u voor uw medeleven en uw gebed. “Ik heb niet vergeefs geleefd.”
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