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De rechtvaardige sterft gerust, want zijne
dood is slechts een overgang tot een beter
leven.

T BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Melanie SMEKENS

Echtgenote van Mijnheer
EDMOND VAN WESEPOEL

Geboren te Wichelen, op 19 november 1885 en

aldaar godvruchtig overleden, op 22 novem-
ber 1863, gesterkt door de HH. Bacramenten
der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Zij stierf in een gezegendes ouderdom... de
hoge jaren zijn een erekroon, wanneer die
op de weg der deugd gevonden worden.

(Spreuk XIV)

Haar leven bracht zij door in werkzaam-
heid en zorg voor haar huisgezin, Sedert
lang door vele kwellingen beproefd, vond zij
haar troost in kristelijke gevoelens en gebed
en aldus kon zij gelaten Gods Wil aanvaar-
den.

Heer,Gij weet datik in mijn lichaam zware
pijnen heb geleden, doch met blijdschap in
de giel heb ik ze verdragen om uw Naam.

(Ecel. XIV, 22)

De zoetste troost die men in het graf kan
meenemen is de zekerheid dat men altijd
als kristen mens geleefd heeft en trouw zijn
plichten heeft vervuld.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik wver-
laat dit dal van tranen om bij O. L, Heer

het eeuwig geluk te genieten. weent niet
om mij want mijn heengaan is de verlossing
van vele ellenden ; blijft mij echter indach-
tig en bidt veel wvoor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

_I_

Mr Edmond Van Wesepoel, kinderen en
kleinkinderen :

De Familién SMEKENS, VAN WESEPOEL,
ROELS en JANSSENS,

danken U voor de blijken van genegen-
heid en kristelijke deelneming hen be-
toond bij het overlijden van hun be-
minde echtgenote, moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, tante en micht

Mevrouw MELANIE SMEKENS.

Druklk, De Nil, Wichelen.




