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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Odilon SMEKENS

weduwnaar van mevrouw
ANNA VAN LANCKER

geboren te Westrem op 21 oktober 1910
zachtjes gestorven in de kliniek te Wetteren
op 11 augustus 1982, voorbereld door het
sakrament van de stervenden.

De uren en dagen en jaren stromen als
water door onze handen.

We ervaren voortdurend hoe gezondheid en
ziekte, leven en dood zeer dicht bij elkaar
liggen,

Odilon hield van het leven, van Kkinderen,
dieren en planten om hem heen. Het doet
ons pijn dat we afscheid moeten nemen van
het leven hier.

Slechts vier maanden nadat Anna gestorven
is verlaat ons deze goede man. Alles wat
wij op het prentje van moeder Anna ge-
schreven hebben kunnen we nu herhalen :
het gouden huwelijksjubileum van zes jaar
geleden, de vier kinderen, de kleinkinderen
en zovele dingen die de moeite waard zijn
om in onze dankbare herinnering te bewaren..,
Odilon is van ons heengegaan : heel be-
scheiden zoals hij geleefd heeft. We wisten
het dat hij zijn vrouwke niet kon missen ;
maar dat hij zo wvlug haar achterna zou
gaan, dat had toch niemand durven denken
of vermoeden,
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We zijn hem dankbaar voor al het goede
dat hij heeft gezegd en gedaan en wij ge-
loven dat doorheen de duisternis van de
dood de dageraad van volkomen licht zal
openbreken.

Wij geloven dat hij binnengaat in een leven
dat niet meer eindigt. Moge dit de hoop in
ons doen leven dat ook wij altijd geborgen
zijn in Gods grote liefds.

Beminde kinderen en kleinkinderen, dank u
voor al de vriendschap en de genegenheid
die ge mij geschonken hebt tijdens mijn
leven. Gedenk mij in uw gebeden.

DE FAMILIE dankt U voor Uw gebed
en voor Uw deelneming in de rouw.
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