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De drod is de weg tot het leven, - H. Ambr.
T

BID WOOR DE ZIEL
Van

Rosalie Smekens

echigenote van
Clement Van Der Gucht

geboren te: Lede den 1 December 1888 en schielgk
overleden te Wichelen, den 3 Oogst 1947,

B

Zij was een deugdzame vrouws 16 de 1
wegan des Heren bewandelde. «4(F

De wet der waarheid was ifi haar f.
mond en de boosheid heeft haar ||p_pa&n metf}
bezoedeld. -

Dood en leven, ziekte en gezﬂﬁdh:ﬂﬁ#
komen-ons over door de schikking der godde-
lijke Voorzienigheid. H. Vinc, a Paulo,

Ziy aanvaardde met onderwerping
wat haar overkwam en bleel verduldig in
ziekte en beproeving.

Beminde echigenoot en teergelielde
kinderen, troost u met mij: ik verlaat een
land vol ellenden voor een rijk van vrede, g
®eds indachtig in uwe gebeden.

"~ ming en door de belolte uwer gebeden,

- ?x Diep getroffen door de blijken van deelne-

Danken U van harte :

De Familien VAN DER GUCHT en SMEKENS



