Albert Michiels

Geboren op 05-04-1918 te Ranst

Overleden op 22-02-2007 te Malle
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Dankbaar gedenken wij

Albert Michiels

Weduwnaar van
Nathalia Van den Bulck

geboren te Ranst op & april 1918
en godvruchtig overleden te Malle
in het A. Ziekenhuis St.-Jozef
op 22 februari 2007.

De familie dankt U voor uw gebed en
uw blijken van medeleven.

Als ik weg ben

Als ik weg ben,

Laat me dan los, ik heb zo veel te zien en
te doen.

Houd me niet vast met je tranen,

Wees gelukkig met al onze jaren.

Ik gaf je mijn liefde,

En jij weet niet half

Hoeveel vreugd jij mij gaf.

Dank voor de liefde die mij werd betoond,
Maar ik moet nu alleen verder reizen.
Rouw even om mij, als je echt rouwen moet,
En laat je dan troosten door mijn groot
vertrouwen

Dat wij slechts tijdelijk gescheiden zijn.

Geniet van de beelden in je hart,

Ik ben niet ver weg, het leven gaat door,
Als je me nodig hebt, roep me, dan kom ik,
Al kun je mij niet zien of raken,

Ik zal er wel zijn.

Als je luistert met je hart, zul je

Al mijn liefde zacht en helder horen om je
heen.

En als jij deze kant op komt,

Sta ik daar met een glimlach en zeg je
welkom.
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