Franciscus Eduardus Michiels

Geboren op 26-03-1913 te L ubbeek
Overleden op 04-11-1997 te Kontich
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Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Eduard MICHIELS

Ere-Onderwijzer
Oudstrijder 1940-1945
Lid van de Vetaranen van Laopold I
Lid van de Kristelijke Bewaging
van Gepansionaardan
Eralid van de Harmonie "“Vrade an Varmaak®

weduwnaar van
Mevrouw Godelieve BECKERS

echtgenoot van
Mevrouw Maria TURBANG

geboren te Lubbeek op 26 maart 1913
en plotseling thuis te Kontich
overleden op 4 november 1997,

De familie dankt U voor de troostende
blijken van deelneming en gebed.

Vader, wij danken u voor alles wat gij
voor ons gedaan hebl Nu wij U moeten
missen zullen wij pas ten volle beseffen
wat gij voor ons en voor uw kleinkinde-
ren geweest bent.

Samen zullen wij de zorg voor moeder
op onze schouders nemen. Wij danken
U voor uw opofferende liefde en blijven
uw herinnering in ons hart bewaren.

Teergeliefde echtgenote,

samen hebben wij vele jaren lief en leed
gedeeld. 'k Weet het, de scheiding valt U
hard. Onze liefde die ons samen geluk-
kig maakte, wordt echter door de dood
niet verbroken. Onze zielen moeten
thans in nog schonere eenheid samen-
groeien.

Begr. - Crem, Gialis-Veramans, Hoboken, Tel 827.56.39
VerL H.De Riddar, Kontich, Tel 4571158



